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‘ Pianist Frederik Croene groeide op
in een cul-de-sac, een straat die eindigde in een ver-
geten stuk bos tussen een fabriek en de snelweg. In
vier lang uitgesponnen pianosolo's keert hij terug
naar dat doodlopende spoor: gevangen tussen ro-
mantische dromen over de natuur en de brute stank
van dieselmotoren. Croene zoekt de grens op van -
wat zijn vingers gespeeld krijgen in bezwerende gol-
ven van zich telkens herhalende patronen. De volle-
dige breedte van het klavier is aan zet en de melan-
cholische onderbuik van de piano krijgt vrij spel.
Maar telkens wanneer je in gedachteloze trance
dreigt te verzinken, duiken er venijnige weerhaken
op: prikkende dissonanten, ritmische haperingen of
een plots eensgezind hamerend motief, dat dan weer
wegdeemstert tot je het nauwelijks nog hoort. Het
klinkt alsof Croene een sievig potje armworstelt met
zijn instrument terwijl hij er tegelijkertijd liefdevol
in zou willen verdwijnen. Prachtig. (aph)
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There's full-bodied effusiveness to the
playing of Baigian pianist Frederik Croene.
His expressive concentration at the

keyboard is worthy of Sviatoslav Richter
braaching a Beethoven sonata. Yet irony
pervades the late-flowering romarnticism
and spumy surges of the opening
movement of this solo axcursion. An
anachronism, like Don Quixote rewritten ;
by Piarre Menard in the well-know story
by Jorge Luls Borges, a faithfyl raplica
but out of joint with its time, Croene has
put a deconstructed piano through its
paces on a previous release, yet here

the recanstituted instrument beckons

ta its own golden age. On the sleave he
identifies his own striving for virtuosity as
a symptom of yearning for lost accord with
the natural world. The second movement
finds such nostalgia dispersed through
cycles of languid repetition, while the
third steers his diminished creative drive
towards a conceptual dead end.
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Postklassieke pianisten? Zijn
dat niet die gasten die hun in-
strument laten klinken als kla-
terende beekjes of traag mean-
derende rivieren? Of zelfs maar

ruisende reflecties in stilstaand

water, zoals op de (erg mooie)
recente ep van Nils Frahm?
Frederik Croene duikt echter
bommetjesgewijs in de post-
klassieke poel. Met dezelfde
middelen (een piano, twee han-
den en zero studiotrucs) en de-
zelide taal (veel repetitie, sfeer
en stiltes) als de lieden die

Spotify-playlist ‘Peaceful Piano™ |

bevolken, doet hij zijn tracks
schuimen, opspatten en kolken.
Er sluipt dissonantie binnen in
achteloos elegante melodieén
{check '2") en vingervlug on-
geduld. Croene flirt met fysiek
(piano)geweld (‘3') terwiil hij
ons meesleurt in een verbeten
zoektocht naar de limieten van
het genre. Nergens verzuipt

hij in oeverloos gepiel. Zelden
klonk postklassiek spannender
dan op ‘Cul-de-Sac'. (hs)

zijn recht.
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Vergeet het 3
minimalistische postklassiek van
Hauschka en Nils Frahm. De

~ Gentse pianist Frederik Croene

laveert op Cul De Sac van brui-
send maximalisme naar aarde-
donker minimaal en baart daar-
mee een dynamiek die naar
adem doet snakken. Croene is
zowel thuis in het universum
van Stravinsky als van Débussy,
in de Argentijnse tango enin de
avantgarde van Steve Reich. Hij
puurt een zinderende intensiteit
uit die achtergrond, samenge-
bald in een compositie die u
zonder schroom bipolair mag
noemen. {GVA/SVS)



